
GERMANIA

Een persoonlijke geschiedenis van het oude en het huidige Duitsland



Also by Simon Winder

The Man Who Saved Britain

as editor

Night Thoughts

Sea Longing

The Feast

‘My Name’s Bond . . .’

germania hbd i-xiv 001-466  10/12/09  18:17  Page ii



Simon Winder

GERMANIA
Een persoonlijke geschiedenis van het oude en het huidige Duitsland

Spectrum
Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv, Houten – Antwerpen

Simon Winder

A Personal History of Germans Ancient and Modern

PICADOR

GERMANIA

germania hbd i-xiv 001-466  10/12/09  18:17  Page iii



© 2010 Simon Winder

© 2014 Nederlandstalige uitgave: Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum bv, 

Houten – Antwerpen

Oorspronkelijke uitgave: Picador, an imprint of  Pan Macmillan, a division of  

Macmillan Publishers Limited

Eerste druk 2014

Oorspronkelijk titel: Germania

Vertaald door: Margreet de Boer en Ronald Kuil

Omslagontwerp: Davy van der Elsken | DPS Design

Opmaak: Elgraphic bv, Schiedam

Dit boek is ook leverbaar als ebook: ISBN 978 90 00 33494 0

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opge-

slagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of  openbaar gemaakt, in enige vorm 

of  op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of  

enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 

16 Auteurswet 1912, juncto het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het 

Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daar-

voor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht 

(Postbus 3060, 2130 KB, Hoofddorp).

Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en an-

dere compilatiewerken dient men zich tot de uitgever te wenden.

ISBN 978 90 00 33493 3

NUR 680

www.unieboekspectrum.nl



Voor Felix





‘Wat we allemaal niet te zien krijgen als we de  
huiselijke haard verlaten!’

Joseph von Eichendorff, Uit het leven van een nietsnut

‘Pas op! Historische voetstappen!’

Bordje bij een enigszins ongelijke trap in Luthers geboortehuis in Eisleben





Inhoud

Kaarten 14

Inleiding 17
‘Met bloemkettingen vastgebonden’

Een opmerking over Duitsland en het Duits

Hoofdstuk 1 33
In het land van de duistere wouden

Romeinse Duitsers
Een alligator ver van huis

Mag ik daar wat groene saus bij?
Het middeleeuwse parkeerterrein

Hoofdstuk 2 57
Eeuwenoude paleizen

Karel de Grote
Vroom, kaal of  dik
Een erg klein stadje

De verbreiding van de blijde boodschap
Op zoek naar een beetje zon

De Drang nach Osten

Hoofdstuk 3 87
Ommuurde steden

Andere meerderwaardigheidscomplexen
Een korte notitie over politieke structuren

Duitse stammen
Hongersnood en de pest

Daar waar een miljoenen diamanten glimmen



Hoofdstuk 4 111
Een zee zonder eb en vloed
De vloek van Bourgondië

Gelukkige families
Klederdracht viert hoogtij

Rijkskringen
Habsburgers

Hoofdstuk 5 141
Torenspitsen, torentjes en torens

Een geboorteplaats en een sterfhuis
Des duivels doedelzak

De wereldheerser
Het Nieuwe Jeruzalem

Een ongelukkige wijnhandelaar

Hoofdstuk 6 169
De Gouden Stad van de Gelovigen
Het land waar de citroenen bloeien

Zwarte wapenrusting
Het paard van de koning van Zweden

Een verrassingsbezoek van een planetoïde

Hoofdstuk 7 197
Zandlopers en vogelspinnen

‘Muziek om de dode uit dit leven uitgeleide te doen’
Uit de tijd van bepoederde pruiken

Gevlamde jatagans
‘Steek de Palts in brand!’

Het katholicisme gaat tot het uiterste

Hoofdstuk 8 227
De nazaten van Cyrus de Grote

Met struisvogels aan de warme chocola
Nog meer competitieve graftombebouw

Chromatische fantasie en fuga
De Sterke en de Dikke



Hoofdstuk 9 255
De kleine Sophia Zerbst
Parken en dwaasheden

In het voetspoor van Goethe
Een met roodborstjeseieren gevulde glazen piramide

Het onverwachte bezoek van een zeekoe
Duitsland als slachtoffer
Goede en goedkope kip

Hoofdstuk 10 281
Militaire marsen
Karl en Albrecht

Meisjes in torentjes
Heroïsche eikels

Overwinningszuilen

Hoofdstuk 11 309
De grandeur en ellende van nationalisme
Het particularisme van de sneeuwbollen

Een verrassende trip naar Mexico

Hoofdstuk 12 329
Lammetjes en lieveheersbeestjes

Een puzzelland
Jachtmeesters

Ruritanië, Syldavië en hun vrienden
Een afwezigheid

Hoofdstuk 13 353
Aan de kust

Texaanse Wenden
‘Pidginduits’

Thomas en Ernie
Mr. Podsnap in Berlijn

Militarisme alom



Hoofdstuk 14 381
Debacle

De scheiding tussen Groot-Brittannië en Duitsland
Catastrofe

Nederlaag en revolutie
De herdenking van de doden

Vorstelijke naschokken

Hoofdstuk 15 409
Een onaantrekkelijk meer
Staatsgrepen en jarretels

‘5,4,3,2,1...’
De dood van de wetenschap
De laatste stuiptrekkingen

Einde

Conclusie 429
In de heuvels

Het standbeeld van Mendel
Dood door hoempapa

Bibliografie 439
Illustratieverantwoording 445

Dankwoord 446
Register 449








